
In de week gelegd 35-25, 24-08-2025, Een leerproces 

Jesaja 66,18-21; Hebreeën 12,5-7.11-13; Lukas 13,22-30 

 

Verschillende boerderijen, waarvan één in Pijnacker, dragen de naam: 

‘Acht is meer dan duizend’ Het gaat hier niet om geld of gewicht, maar 

om achtgeven. Een boer die zijn verstand gebruikt, weet dat opletten 

belangrijker is dan bezit dat je gemakkelijk kunt verliezen. Wil je in je 

leven ópbouw zien, houd dan je hoofd erbij. Dit moet een mens leren! 

Zou dat de les zijn van Melania Trump met haar brief aan Poetin, 

waarin zij pleit voor het lot van alle kind-slachtoffers van de oorlog. 

Wil zij hem zo tot enig vredespad verleiden?  

 

Paulus lijkt in zijn brief aan de Hebreeën een strenge schoolmeester met woorden als tucht en 

straf, maar is dat niet. Hij meent dat wij in het leven, net als kinderen, discipline nodig hebben 

om sterk te staan bij tegenslag. Met zijn woorden bemoedigt hij ons die uitdaging aan te gaan. 

God doet ons het lijden niet aan, maar heeft er weet van, en wil dat wij als zijn kinderen 

hiervan leren. Wat ánders kunnen wij hiervan leren dan ‘opstaan’? Paulus verduidelijkt zich 

aan het slot: De kreupele ledemaat mag niet ontwricht worden, maar moet genezen.  

We moeten ópknappen en verder gaan!    

 

Dit lijkt aan te sluiten bij de profeet Jesaja in de eerste lezing, die zegt dat de Heer alle volken 

en talen komt verzamelen. God geeft hun een teken en zendt overlevenden -de mensen die 

zijn opgestaan, naar de volken. Allen zijn genodigd om hun gaven, de oogst van hun leven, 

naar de tempel van de Heer in Jeruzalem te brengen. Ook uit hen zal de Heer dienaren: 

priesters en levieten, kiezen. Wij allen worden geroepen Gods glorie te zien . 

 

Lukas vertelt vandaag dat Jezus door steden en dorpen trok en les gaf. Wanneer 

iemand hem vraagt of er veel of weinig mensen gered zullen worden, zegt 

Jezus dat wij ons tot het uiterste moeten inspannen ‘om door de nauwe deur’ 

binnen te komen. Want wanneer deze sluit, zal de Heer tot de ‘buitenstaanders’ 

zeggen dat Hij hen niet kent, vanwege hun ongerechtigheid. Mooi dat Melania 

Trump in haar brief aan Poetin schrijft: ‘It’s time dat alle ouders en 

wereldleiders ervoor zorgen dat kinderen in vrede wakker kunnen worden.’ 

Ons leven is een leerproces en acht is meer dan duizend!  

   

 

 

 


